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PROTESTANTSE GEMEENTE OOSTVOORNE 
ORDE VAN DIENST ZONDAG  1 SEPTEMBER  2024 

 

VOORBEREIDING 
 

Welkom en afkondigingen  
 
Morgenlied: Lied 213:1 – ‘Morgenglans der eeuwigheid…’      (gemeente gaat staan)                                      
     
Moment van stilte 
 
Bemoediging en drempelgebed 
 
Zingen psalm van de zondag: Lied 101:1 en 2 ‐ ‘Ik wil Heer…’ en ‘Ik let op reine harten…’     

(gemeente gaat zitten) 
Kyrie – in spreken en zingen 

Er zijn drie gebedsintenties; elke intentie eindigt met ‘Daar roepen wij tot U’, waarna 
we zingen ‘Kyrie eleison’ (tekst en melodie: Oosters‐orthodoxe Kerk) 

 
De organist speelt het een keer, vervolgens zingen we het en daarna komen de drie intenties 
 

 
 
Aankondiging glorialied… 
 
Glorialied: Lied 871:2 en 4 – ‘Het lied in alle talen…’ en ‘Laat loven al wat adem heeft…’ 
           

DIENST VAN HET WOORD 
 

Groet 
 
v. De Heer zij met u! 
g. Ook met u zij de Heer. 
 
Zingend gebed bij de opening van de Bijbel – gesproken en gezongen: 
 
Voorganger: 
God, zonder uw vuur dat ons aansteekt, 
zonder uw adem die ons doet leven, 
zonder uw kracht die ons in beweging zet, 
kunnen wij niet. 
Daarom vragen wij zingend: 
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Allen zingen: ‘Vogel Gods’ (tekst: Piet Schelling; melodie: L. van Beethoven) 
 

 

 
 
Bij de lezing en de uitleg… 
 
Zingen: ‘Ik ben onrein’ – hartenkreet van Naäman (tekst: Piet Schelling; melodie: Jour du Seigneur; 
ook de melodie van Gezang 449 uit oude Liedboek) 
 

 
 
2. Een kwade kracht, met overmacht, 
is op hem neergestreken. 
Wie keert zijn lot voorbij de spot 
en zal zijn keten breken? 

 
Schriftlezing uit de Profeten: 2 Koningen 5:1‐19 – door de lector 

Bij elke wending in het verhaal zingen we het refrein ‘Keer je om en zoek het leven’ (melodie: 
Lied 283); na de verzen 15-19 zingen we andere tekst op dezelfde melodie 
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Lezing: 5:1-5a 
Zingen: Keer je om… 
 
Lezing: 5:5b-8 
Zingen: Keer je om… 
 
Lezing: 5:9-14 
Zingen: Keer je om… 
 
Lezing: 5:15-19 
Zingen: ‘Wie zich omkeert, vindt het leven’ (melodie: Lied 283, zoals boven) 
 
1. Wie zich omkeert, vindt het leven 
bij het water van de bron, 
in de stromen staat te lezen: 
‘Na de nacht komt ochtendzon.’ 

 

2. Wie de moed heeft om te buigen 
naar een wereld onbekend, 
hoort daar wonderwel getuigen 
van genade toegekend. 

Verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 969: 1, 2, 3, 4 – ‘In Christus is nog west noch oost…’       
       

DIENST VAN GAVEN EN GEBEDEN 
 

Dankzegging en voorbeden – afsluitend: stil gebed en het Onzevader 
 
Informatie collectes – door de diaconie 

 
Slotlied : Lied 982: 1, 2 en 3 – ‘In de bloembol…’                                          (gemeente gaat staan) 
           
Wegzending en zegen  ‐ gemeente bevestigt de zegen met het gezongen ‘Amen’ 

 


